Lieve familie en vrienden,

We zijn vanaf dinsdag 15 juli weer in Nederland! We hebben een
voorspoedige reis achter de rug met 3 vluchten, van een heel klein tot
een heel groot vliegtuig. Van deur tot deur duurde het ongeveer 34
uur. In het laatste vliegtuig hebben de kinderen grotendeels geslapen
en hiermee hadden ze al gelijk ;

een Nederlandse nacht gehad

qua tijd, dus zij waren al

een stuk voor op de jetlag.

We zijn de mensen dankbaar

die er waren om ons te

verwelkomen op Schiphol, o

=

. eerste 10 dagen hebben we doorgebracht in Soest bu JedldJah'
moeder. Een vertrouwde en fijne plek om te zijn, om bij te komen van
de reis en de jetlag. Daarna zijn we een week in Nieuw-Lekkerland op
vakantie geweest. In deze eerste

paar weken hebben we vooral ook

de gewone dingen gedaan die voor

ons niet zo gewoon meer zijn, zoals

weekboodschappen doen bij een

supermarkt, de dienst bezoeken van

onze gemeente, een rondje fietsen,

op de stoep lopen, op de

snelweg rijden, in autostoeltjes
zitten in de auto, liberhaupt
autorijden en wel zonder kuilen te
hoeven ontwijken.

wycliffe

bijbelvertalers
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roela
Sticky Note
Het vliegtuigje hier. Iets naar links schuiven, zodat de witte lijn opgevuld is.

roela
Sticky Note
Mag iets kleiner en naar boven, zodat het precies gelijk loopt met de tekst.

roela
Sticky Note
Mag aan de linkerkant van de tekst en weer gelijk getrokken worden met de alinea qua grootte.

roela
Comment on Text
Hiertussen ervoor zorgen dat er alleen een normale witregel tussen zit, dit kan als de afbeeldingen precies in lijn zijn met de alinea's.

roela
Sticky Note
Hier graag de Nederlandse vlag op de achtergrond, zoals we gewend zijn het te laten overeenstemmen met het land van verblijf. Wellicht her te gebruiken van een eerdere nieuwsbrief.


Ook hebben we allerlei dingen gegeten, zoals Hollandse kaas, een
kroket, witlof, bladerdeeghapjes, kersen, druiven, perziken, peren en
frambozen. De producten en mogelijkheden in het westen zijn van een
andere orde dan in Papoea-Nieuw-Guinea. '

Jeroesja en Manasse kijken hun ogen uit en maken veel dingen voor het
eerst bewust meelwat grappige momenten of doordachte uitspraken
oplevert. Vanaf 1 september mag Jeroesja, na al een jaar naar school
te zijn geweest in PNG, ook in Nederland naar school. Hier heeft ze
veel zin in en ze vroeg of ze dan Engels of Nederlands spreken op
school en welke huidskleur haar juf heeft in Nederland. In PNG is ze
namelijk een lokale juf met een donkere huidskleur gewend die Engels
spreekt, dus in haar belevingswereld zijn het hele logische vragen.

Natuurlijk hebben we al ‘e]

van jullie gezienlsommigen
gesproken tijdens diverse
gelegenheden. We genieten

van de persoonlijke gesprekken

en het gewoon weer even in
Nederland zijn, al is het ook wel

raar voor ons en merken we dat we
best wel wat dingen ontwend zijn en
voelt alles heel luxe hier. Voelt u zich
vrij om ons te benaderen als we elkaar
nog niet gezien of gesproken hebben.

Roeland & Jedidjah, Jeroesja en Manasse en het baby’tje in de buik :)

wycliffe

bijbelvertalers
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roela
Sticky Note
Iets opschuiven naar linker bovenhoek, zodat er geen wit meer om de rand zit.

roela
Sticky Note
Deze ook precies in lijn zetten met de alinea en een normale witregel tussen de alinea's.

roela
Sticky Note
Deze hierboven als achtergrond.

roela
Comment on Text
en

roela
Comment on Text
toch maar een komma hier

roela
Comment on Text
velen


Het jaar rond met
de jongeren

ﬁ((ﬂi( (¢

Het afgelopen jaar
heb ik, Jedidjah, me in
mogen zetten voor
de jongeren die op
= het centrum wonen
trouwdag ouders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het zijn voornamelijk kinderen van zendelingen
Roeland van over de hele wereld. Zo kan je denken aan Nederland, Amerika, Canada,
Australié, Latijns-Amerika, Zuid-Korea en natuurlijk ook Papoea-Nieuw-Guinea

30 augustus -
gemeentebezoek
Oude-Tonge

belangrijkste doelen waren vooral om er te zijn tijdens activiteiten en
relaties op te bouwen met de jongeren. Op verschillende manieren ben ik
hiermee bezig geweest door het jaar i

- zondag tijdens schoolweken is er een Bijbelstudie- en aanbiddingsavond
voor de jongeren. Vaak komt een volwassene vanuit de gemeenschap spreken
over een onderwerp dat - op het hart ligt of degene heeft een getuigenis
1 september - eerste RVPRNIT zijn eigen leven waarmee de jongeren geinspireerd kunnen worden. De
S LEILERBIETCERERY 3anbidding wordt geleid door de jongeren zelf. Zo’n avond heet: Soul Purpose.
Hierbij ben ik meestal aanwezig om de andere jongerenwerkers te
ondersteunen en een vertrouwd gezicht te zijn voor de

Elke dag in de ochtendpauze van school kunnen de jongeren snacks kopen bij
ons in het kantoor van het jeugdwerk.
We hebben dan kort contact

6 jaar getrouwd en soms even een praatje over hoe het gaat. Juist dit soort kleine momenten
kunnen heel waardevol zijn: hierdoor leren zij mij en ik hen een beetjelkennen.
20 september - Door het jaar heen worden er ook activiteiten georganiseerd door ons team,
gemeentebezoek voornamelijk tijdens schoolvakanties. Het viel mij op dat er vooral sportieve
Middelburg activiteiten waren en hierin miste ik het creatieve, dus heb ik die rol alvast
op mij genomen. Tijdens de kerstvakantie hebben ik bij ons thuis een
oktober - bakactiviteit georganiseerd en hebben we met 8 jongeren koekjes gebakken
IR L CHT ERCERTEE v oor alle jongeren die kwamen tijdens de filmavond de volgende avond. Dit was
een geslaagde ochtend met heel veel kletsen, koekjes bakken, koekjes
versieren en
. het voorjaar is er door het team een jongerenweekend georganiseerd voor
de jongere tieners van 11 t/m 14 jaar. Dit vond overdag plaats op het
trainingscentrum en de jongeren gingen ‘s avonds weer naar huis om daar te
slapen. Het weekend bestond uit veel gezelligheid, diensten met sprekers uit de
community en sportieve activiteiten. Helaas was ik tijdens de voorbereidingen
uitgeschakeld vanwege de eerste maanden van de zwangerschap, maar het

lukte mij wel om aanwezig te zijn en te bidden voor de jongeren. Ook heb ik
kleurplaten en stiften meegenomen,
het team zijn er

taakverdelingen; zo is iemand de manager die alles overziet, iemand degene die
de administratie doet, iemand die de aanbiddingsgroepjes aanstuurt en ik ben

voornamelijk de creatieve persoon die ook de notulen maakt tijdens
Vergaderingen: i de toekomst hoop ik de Manager te worden van de ruimte die
we gebruiken met de jongeren. Dit houdt in dat ik er een gezellige en
multifunctionele ruimte van mag maken met creatieve ideeén in samenwerking
met de jongeren en mag regelen dat andere mensen uit Ukarumpa de ruimte
kunnen gebruiken. Ook zou ik graag pastorale gesprekken voeren en
discipelschapstrajecten één-op-één begeleiden om de jongeren op te bouwen
en te bemoedigen.

1 september -
verjaardag Jedidjah

9 september -
kantoorbezoek

januari -
terug naar PNG
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roela
Comment on Text
23 augustus :)

roela
Comment on Text
mij

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Op dinsdag ben ik aan de beurt om de jongeren te bedienen.

roela
Comment on Text
beter

roela
Comment on Text
mag weg

roela
Comment on Text
heb

roela
Comment on Text
voor de jongeren om tussen de activiteiten door te kleuren.

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Is dit niet logischer op de vorige bladzijde aangezien dat over het verlof gaat? Dit oranje deel kan dan weg en dat geeft weer ruimte voor de witregels van de tekst.

roela
Comment on Text
misschien toch "diegene" doen en zo ook 5 woorden verder

roela
Comment on Text
beheerder


van mijn bijdrage afgelopen jaar met de
jongeren. Ik geniet van het contact met de jongeren en de vrijheid die ik heb
om te doen wat ik echt leuk vind. Natuurlijk zijn er ook lastige kanten aan. De
jongeren zijn onderdeel van zendingsgezinnen die komen en gaan, tijdelijk
afwezig zijn door verlof of definitief stoppen met het zendingswerk. Dit maakt
het aangaan van diepere relaties een uitdaging en dit test ook mijn
is het belangrijk te weten dat deze jongeren Third Culture Kids zijn,
wat inhoudt dat ze opgroeien in een andere cultuur dan de cultuur van hun
ouders en deze culturen met elkaar vermengen wat een derde cultuur
en wat specifieker zijn - ook allemaal Mission Kids, wat inhoudt
dat ze gewend zijn om steeds te verplaatsen, waardoor ze zich steeds moeten
aanpassen aan de omgeving en uit moeten zoeken wat de ongeschreven regels
zijn in de context waarin ze terechtkomen. Ze hebben vaak een breed
wereldbeeld met veel aanpassingsvermogen en ze gaan makkelijk contacten
aan. Maar de andere kant is dat ze zich nergens echt thuis voelen en diepere
relaties aangaan een te grote stap is, omdat ze hebben ervaren dat ze vaak
weer afscheid moeten nemen en die pijn willen ze - vaak onbewust,

bid dat de jongeren zich geborgen weten in God. Ik ben dankbaar dat God
mij daarin kan gebruiken, al is het klein en lijkt het niet veell alleen God weet
wat mijn aanwezigheid, een gesprek of gewoon een bemoedigende blik mag
betekenen voor één van de jongeren.

Vanuit de gebedsgroep

Dank voor uw gebeden! Bidt en dankt u met ons mee?

Wilt u het werk van
Roeland en Jedidjah

steunen? Ga naar Wij willen God danken voor:

|uitwie|ersin|;mg,n| De voorspoedige terugreis, de fijne tijd bij oma en op vakantie

en klik op DONEREN. Dat we ons huis kond_eljl aanhouden en verhuren aan goede huurders
Het weerzien van familie, vrienden en gemeente(s)

De zwangerschap en de goede zorg daarvoor in Nederland

Dat we mogen terugkijken op een mooie eerste termijn in PNG

Meer informatie, vragen of
opmerkingen? Mail naar de
thuisfrontcommissie:

info@Iuitwielersinpng.nl Wij vragen uw gebed voor:

e Onze ouders en hun gezondheid

e Jeroesja die per september in een nieuwe school en klas komt

e De zwangerschap en aankomende bevalling, verwacht in oktober

* Alle regeldingen die bij een verlof horen en in dit geval ook het
paspoort en visum voor de baby

e Wijsheid in het vullen en leeg laten van de agenda

Leden van de TFC:

Sjoerd en Janneke Janse
Johannes en Janneke
Moerman

Marieke Lagendijk
Rienus en Marian van

Tilborgh Wilt u actief meeleven en onderdeel worden van de gebedsgroep? Ga

naar de website: Luitwielersinpng.nl en meldt u daar aan! Ook via de
Whatsapp worden regelmatig gebedspunten verspreid.
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roela
Comment on Text
Is de lettertype en grootte hetzelfde als de eerdere pagina's?

roela
Comment on Text
zij

roela
Comment on Text
weghalen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Witregel ertussen

roela
Comment on Text
Doe maar een punt hier en een nieuwe zin starten met een hoofdletter.




